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Voor de dienst speelt Excelsior enkele koralen 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtlied 280 : 1, 4, 5 en 6 

 

 
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

5 Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

6 Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

Stilte 

 

V: De Heer zij met u 

A: Ook met u zij de Heer 
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Bemoediging 

 

V:  Genade en vrede zij ons van God, de Vader 

      en van Jezus Christus, onze Heer. 

A:  Amen. 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

A:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

A:  en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen 

 

Kindernevendienst 

De kinderen mogen naar voren komen 

 

 

2 Wij geven Gods verhalen door 

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

3 Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal.                  

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal. 

 

Kyriegebed; afgesloten met 

Lied 561 : 1 en 4 ( Gezang 176 ) 
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4 O liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 

 

Glorialied: 864 : 1, 2 en 5 ( Gezang 409 ) 
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2 God heeft u uitverkoren 

en uw geloof gebouwd, 

Hij heeft een eed gezworen 

aan elk die Hem vertrouwt: 

dat Hij hen zal omgeven 

met sterkte als een wal, 

dat Hij wie met Hem leven 

de zege schenken zal. 

 

5 Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 

Gebed bij het openen van de Bijbel 

 

1ste Lezing: Psalm 139 : 1 – 14 

 

Muzikaal Intermezzo Excelsior 

 

2de Lezing: Efeziërs 4 : 17 - 24 

 

Zingen: Lied 906 : 1, 2, 7 en 8 ( Gezang 323 ) 

 

-7- 

 
 

2 God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 

dag en nacht de engelen loven. 

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 

al de hoge hemelsferen. 

Laat o Heer, / U ter eer, 

ons lied ook U prijzen, 

lof en dank bewijzen. 

 

7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 

afgezonderd in uw vrede. 

Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 

schouwen mag in geest en waarheid. 

Heer laat mij / even vrij 

als een adelaar stijgen, 

zo word ik U eigen. 

 

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 



-8- 

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 

dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 

Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen. 

 

Overweging 

 

Zingen: Lied 513 : 1, 2, 3 en 4 ( gezang 1 )  

 

 
 

2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3 God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

4 God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 
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De kinderen komen terug 

 

Voorbeden – Stil Gebed – Onze vader 

 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Amen 

 

Slotlied: 146a : 1, 3 en 4 ( Gezang 20 )  

 

 



-10- 

 

 
 

3 Hij is de Heer, de sterke, 

in Hem is alle macht. 

Dat zeggen ons zijn werken, 

dat zeggen dag en nacht, 

de aarde en de hemel, 

de mensen en het vee, 

en alles wat er wemelt 

in ’t water van de zee. 

 

4 Hij is de Heer, de trouwe, 

die niemand onrecht doet. 

Wie maar aan Hem zich houden, 

die geeft Hij alle goed. 

Moet iemand onrecht lijden, 

de Heer staat aan zijn kant. 

Hij doet te allen tijde 

aan elk zijn woord gestand. 

 

Wegzending 

Dat het pad zich voor je zal ontvouwen; 

dat je de wind altijd in de rug zult hebben; 

dat de zon warm in je gezicht zal schijnen; 

dat de regen op je land zal neerdalen; 

dat het vuur in je huis nooit zal doven; 

dat de Almachtige je in zijn beschermende 

hand zal houden – 

tot wij elkaar weerzien. 

Amen 

 

Muzikale toegift Excelsior 

 

 

 
 


