
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijd van de Heer  
 
Nodiging 
Jezus heeft voor allen de maaltijd gegeven om feestelijk de 
verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren. 

Wij ontvangen brood en wijn uit Gods hand en mogen dit  
met elkaar delen.  

Daarom is iedereen uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Vredegroet  

v: Vrede met u en met jou 
a: Vrede wensen wij elkaar 

v: Wij heffen ons hart tot God 
a: Als bloemen naar de zon 
v: Dank de Ene, onze God 

a: Gezegend is zijn Naam 
 

Zingen: Lied 385 :1 
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v: U danken wij, God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 

van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 

en alles vasthoudt. 
a: Gezegend is Uw Naam 
v: In Jezus zien we wie U bent: 

mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 

Zo nam Jezus brood en beker 
dankte U en deelde uit 
en leerde, met dit gebaar, 

dat leven delen is. 
a: Gezegend is Uw Naam 

 
Zingen: Lied 385 : 2 en 3 
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2 Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 
3 De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 
en mondjesmaat gedronken. 
De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 
 

v: Bij Brood en Beker, die naar U wijzen, 
bidden wij om Uw Geest, 
kracht om alles nieuw te maken. 

Geroepen om met U mee te gaan, 
vormen we een kring van klein en groot, 

van jong en oud, 
van zoekers en zieners, 

van hier en daar, en wereldwijd, 
mensen elkaar gegeven, 
mensen naar uw beeld en gelijkenis. 

Wij bidden tot U zoals Jezus ons leerde: 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Amen 
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Zingen: Lied 385 : 4 

4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
dat alles goed zal komen. 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 
delen van brood en wijn 
 

Het brood dat wij breken en aan elkaar geven 
vertelt ons dat Jezus’ leven ook gebroken is 

Hij heeft zich aan ons gegeven,  
en heeft de weg naar God geopend. 
Dit brood van de Heer is brood voor onderweg 

 
De beker met de vrucht van de wijnstok, 

daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid, 
omdat we in de naam van Jezus op weg mogen gaan naar 

Gods koninkrijk. 
Het is de wijn van het feest 
 

dankgebed 
 

U danken wij, Vader in de hemel. 
U hebt ons bij onze eigen naam geroepen 
om te delen in Uw liefde. 

Wij bidden U, laat ons dit nooit vergeten. 
Maak ons sterk om te delen en te leven 

met andere mensen om ons heen,  
zodat wij samen opgaan in de dank aan U. 
Want u verdient onze dank, 

vandaag en morgen en altijd. 
Amen 

 


