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Welkom en inleidende woorden  

 

Het koor zingt als intochtlied: 601 ( gemeente blijft zitten ) 

 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Begroeting en bemoediging ( gemeente gaat staan ) 

 

V: We zijn stil voor de Heer 

 

V: De Heer zij met U 

G: Ook met U zij de Heer 

 

Voorbereidingsgebed 
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Gemeente neemt plaats 

 

De kinderen komen naar voren om naar 

hun eigen ruimte te gaan. 

 

We zingen het projectlied : 1 en 7 

 

 

 

Veertig   dagen    duurt de reis 

 

 

 

                 naar het feest van    Pasen. 
 

 

             Ga de  weg die  God ons wijst, 

 

 

           Hij brengt mensen samen. 

 

7 In de stralen van de zon 

zal de Heer je groeten. 

Hoop voor wie niet hopen kon: 

Jij zult Hem ontmoeten. 

 
Zingen: lied 642 : 1, 4 en 8  
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4 Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 

nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 

 

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 

Kyriegebed  

 

Zingen: Glorialied 624 : 1  
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Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing Oude Testament: Jesaja 25 : 6 – 9.  

 

Zingen: lied 762 : 1, 3 en 4  

 
 

3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg 

waar alle volkeren mee zijn omwonden; 

de duisternis zal worden afgelegd, 

geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 

4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 

wij zien het leven-zelf in het gezicht, 

God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 
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Lezing Nieuwe Testament: Johannes 20 : 1 – 18. 

 

Zingen: lied 647 Gemeente en koor 

 

Koor: 

1 Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

 

Gemeente: 

 
 

Koor: 

3 Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 
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Gemeente: 

 
 
 

Gedicht van Jaap Zijlstra 

 

Het voorjaar komt, de knoppen breken  

en bloesems geven taal en teken.  

De vogels zingen. God wat is dit mooi.  

Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.  

Maar kan niet.  

Deze dagen staat tussen de takken uw bebloed gelaat.  

De bomen lopen wonderbaarlijk uit 

rond uw verminkte, naakte huid.  

Spijkers die hand en hout doorboren,  

de aarde bloeit als nooit tevoren.  

Ik hunker naar wat gaande is, naar opbloei, 

naar verrijzenis.  

Maar kan het voorjaar nog niet aan,  

eerst moet de Heer zijn opgestaan. 
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Zingen: lied 1005 Gemeente en Koor 

 

Koor: 

1 Zoekend naar licht, hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Koor: 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Gemeente refrein: 

 
 

Koor: 

3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 
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Gemeente refrein: 

 
 
Gemeente:  
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Gemeente: 

 
 
Overweging 

 

Zingen: Lied 600 
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2 Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

3 Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 

4 Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

 

5 Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 

 

De kinderen komen terug 

 
Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

 

Zingen: slotlied 425  
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Zegen en gezongen Amen 

 

 

1ste collecte: Kerk in actie 

2de  collecte: Kerk 

Uitgangscollecte: Arme kant van Pekela 

 


