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20 april 2025 om 9.30 uur 

Gereformeerde Kerk - Nieuwe Pekela 
Voorganger: Ds. F. Praamsma 

Organist: Adriaan Mollema 
m.m.v. de trompettisten Jeannette, Jan en Daan 

en het gelegenheidskoor o.l.v. Martje Ritzema 
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Welkom en Mededelingen 

 

Aanvangslied: 630 : 1, 2 en 3 

 

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

3 Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 
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Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 

Openingswoorden en drempelgebed 

Moment van stilte 

 

voorganger: De Heer zij met u!  

allen: Ook met u zij de Heer! 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

voorganger: (drempelgebed) … door Christus, onze Heer. 

allen: Amen. 

De kinderen komen naar voren. 

Uitleg project en afbeelding. 

Zingen: projectlied : 1 en 7 ( melodie Lied 215 ) 

 

1 Een nieuwe dag, een nieuw begin 

van hoop en van verwondering. 

Het is weer licht, kijk om je heen: 

God laat de mensen niet alleen. 

 

7 De steen is weg, het graf is leeg, 

zing mee met ons want Jezus leeft! 

Nu is het feest voor jou en mij 

want Gods verhaal gaat nooit voorbij. 

 

Kyriegebed 

met gezongen acclamatie Lied 301-h 

telkens na ‘…roepen wij U aan’ 
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Glorialied: 657 : 1, 2 en 4   (koor en gemeente) 

Allen: 
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Koor: 

2 Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Allen: 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

1e Lezing: Jesaja 43 : 1    

Zingen: Lied 647 : 1 en 2   (koor en gemeente) 

 

koor: 

1 Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

 

Allen: 
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2e Lezing: Openbaring 2 : 17   

Zingen: Lied 647 : 3 en 4   (koor en gemeente) 

 

Koor: 

3 Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

Allen: 

4 Voor mensen die hopend, 

wankel gelovend 

door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 
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3e Lezing: Johannes 20 : 1-18    

Zingen: Lied 612 : 1 en 3    

 
 
3 Getekend voor ons leven 

als kinderen van het licht, 

gezaaid op hoop van zegen, 

de dag als vergezicht. 

God, breng ons zelf op adem 

en treed in ons bestaan. 

Bezegel onze vreugde 

hier met uw eigen naam! 

 

Uitleg en verkondiging 

 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ 
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Muzikaal intermezzo 

Zingen: Lied 642 : 1, 2, 3, 4, 6 en 8  (koor en gemeente) 

 

Koor: 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

 

Allen: 

 
 

Koor: 

3 Nu schijnt ons deze wereld pas 

der mensen vaderland: 

een leven dat verborgen was 

ontvangen we uit zijn hand. 

 

Allen: 

4 Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 

nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 
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Koor: 

6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 

getroost en wanhoop niet: 

een weerzien zonder einde zal 

verzoeten uw verdriet. 

 

Allen: 

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 

De kinderen komen terug 

 

Dankzegging – voorbede – stil gebed – Onze Vader 

Slotlied: 634 : 1 en 2    
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2 Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


