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Van de redactie, 

 
Voor u ligt de Voorjaarssjaloom 

Het blad staat in het teken van 
de tijd rond Pasen en verdere 
wetenswaardigheden, zoals activiteiten 

en verslagen. 
Hartelijk dank aan de inzenders van kopij.  

Wij wensen u veel leesplezier! 
Liesbeth en Ciska 
 
 

 

 

 

 

 

Wie heeft Hij dan? 

Christus heeft geen andere handen 

dan onze handen 

om vandaag zijn werk te doen. 

Hij heeft geen andere voeten 

dan onze voeten 

om de mens te geleiden op zijn weg. 

Hij heeft geen andere mond 

dan onze mond om de mens te verhalen 

hoe Hij stierf en weer verrees. 

 

Hij heeft geen andere hulp 

dan onze hulp om de mens nader 

tot Hem te brengen. 

Maar als onze handen nu eens 

drukker zijn met ander werk 

dan met het zijne? 

Wie heeft Hij dan… 

…om over zijn liefde te vertellen? 

…om zijn Licht te verspreiden? 

…om Hem te loven voor 

wat Hij voor ons heeft gedaan? 

Wie? 

 

( uit de veertig-dagen-tijd-kalender ) 
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Meditatie 
 
Hij streed voor recht en rechtvaardigheid in een land waar de macht in handen was van een 
corrupt heerser die het niet zo nauw nam met het recht en het geluk van de mensen in zijn 
land, maar wel goed voor zichzelf zorgde. Die heerser had een droom, hij wilde een enorm 
Rijk opbouwen zoals dat vroeger volgens hem ooit bestaan had. Hij was geobsedeerd dit 
oude Rijk weer op te bouwen, ten koste van alles. De man die vocht voor recht en 
rechtvaardigheid had ook een droom, hij wilde de leider worden van dat onderdrukte volk. 
Maar de heerser had dat allang gezien en had al eens geprobeerd hem te vergiftigen, wat 
bijna gelukt was. De man die alleen maar dacht aan recht en rechtvaardigheid voor het volk 
streed door, hij liet zich niet afschrikken door de wrede heerser. De heerser pakte hem op en 
na een aantal schijnprocessen liet hij hem opsluiten in gevangenissen en werkkampen, waar 
hij zo werd geslagen, vernederd en verwaarloosd dat hij uiteindelijk overleed. De heerser 
waste zijn handen in onschuld, hij had niets te maken met de dood van de man die streed 
voor recht en rechtvaardigheid. Aleksey Navalny werd 47 jaar. Na zijn dood gingen de 
aanhangers van Navalny de straat op om bloemen neer te leggen, om hem te gedenken, om 
met elkaar de woorden te delen die hij gezegd had. De machthebbers, de dienaren van de 
heerser, pakten velen van hen op, “Jij hoorde toch ook bij die Navalny?”. 
 
Tweeduizend jaar eerder was er ook een man die opkwam voor recht en rechtvaardigheid, 
hij predikte woorden van liefde voor een onderdrukt volk. Hij deed wonderen, genas zieken 
en bracht mensen die de verkeerde weg op waren gegaan weer op het rechte pad. Hij wilde 
de mensen door zijn woorden en zijn daden iets laten zien van de liefde van zijn Hemelse 
Vader, die ook de Vader van de mensen wil zijn. Hij kreeg veel aanhangers, hele 
mensenmassa’s verzamelden zich als hij ergens een rede hield. Sommigen zagen in hem een 
bevrijder die het gewelddadige regiem van die dagen omver zou gooien. Maar dat was niet 
de bedoeling van de man die God als zijn Vader had, hij wilde liefde brengen in de harten 
van de mensen, hij wilde laten zien dat er méér is dan de mensen op aarde konden zien en 
meemaken, dat er een andere wereld is met andere regels en andere waarheden, de wereld 
van zijn Hemelse Vader, die ooit zou doorbreken en die hij het Koninkrijk van God noemde.  
Er waren machthebbers die dat allemaal als bedreigend ervaarden, hij zou toch niet uit zijn 
op de macht? Hij zorgde in ieder geval in hun ogen wel voor onrust. De machthebbers van de 
kerk van die tijd vonden hem maar een rare vogel, hij noemt zich de zoon van God, hij 
geneest zieken op de Sabbath en deed zo wel meer dingen die in hun ogen niet konden.  
De machthebbers van kerk en staat vonden elkaar en de man werd opgepakt, na een paar 
schijnprocessen, en na folteringen en vernederingen, stierf hij aan het kruis.  
Jezus van Nazareth werd 33 jaar. Na zijn dood vonden zijn aanhangers, die de straat op 
gingen om hem te gedenken, om zijn woorden weer met elkaar te delen, het graf leeg. Ze 
waren er vervolgens meerdere malen getuige van dat hij nog steeds onder hen was, dat hij 
aan hen verscheen, dat hij niet dood was, maar leefde. Hij was na zijn opstanding anders, 
Maria kon hem niet meer vasthouden, maar hij was het wel, hij was dezelfde. Hij liet zien dat 
de dood het laatste woord niet heeft, dat het goede het altijd wint van het kwade, en het 
leven het wint van de dood, en door die opstanding mogen wij ook opstaan, opstaan voor 
liefde, recht en gerechtigheid en opstaan om hem te volgen naar het Koninkrijk van zijn 
Vader, dat zeker, ooit, ergens, zal beginnen. 

 Jaap Nicolai                                                                                    
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In memoriam Herman Albert Meijer 
 
Herman werd geboren op 13 augustus 1933 in Nieuwe Pekela, hij was het jongste kind in 
een gezin met 9 kinderen. Herman bezocht de lagere Groen van Prinstererschool, waarna hij 
de avondschool volgde waar hij werd opgeleid tot timmerman en dat beroep zou hij zijn hele 
werkzame leven blijven uitoefenen. Op 22 mei 1952 ontmoette Herman bij een 
muziekconcours in Ter Apel Jannie Boer. Na 6 jaar verkering gaven ze elkaar op 10 juli 1958 
het ja-woord. Het huwelijk werd gezegend met 4 kinderen: Fenny, Jan, Harrie en Herman 
junior. 65 jaar mochten Herman en Jannie met elkaar getrouwd zijn, een prachtige, lange 
tijd. 
Herman heeft gewerkt bij timmerfabriek Hulzebos en ook werkte hij bij bouwbedrijf Sanders 
in de stad Groningen. Verder werkte Herman bij bouwbedrijf Meijer te Finsterwolde met 
zonen Jan en Herman en bij metselbedrijf Koolhof te Blijham. Het laatste jaar voordat 
Herman op 57-jarige leeftijd met de VUT ging werkte hij bij Simon Benus met al zijn drie 
zonen, die alle drie ook timmerman geworden waren als zijn collega’s. Herman had een 
grote hobby, zijn vogeltjes. Die vogeltjes waren voor Herman heel erg belangrijk, het was 
een deel van zijn leven. Vele tentoonstellingen werden bezocht en vele prijzen werden 
gewonnen, Herman is erelid van de Nederlandse Vogelbond wegens meer dan 60 jaar lid. 
Herman was een rustige vriendelijke man, een man van weinig woorden, die intens leefde 
voor zijn vrouw Jannie, voor de kinderen en later de klein en achterkleinkinderen. Zorgzaam 
was hij ook, hij zorgde er graag voor dat iedereen het naar de zin had. 
Vanaf de zomer van 2022 veranderde Herman wat, er brak een nieuwe levensfase voor hem 
aan, het bleek dat er dementie in het spel was en op 22 september 2022 werd Herman 
opgenomen in de Blankenborg te Blijham. Vaak was Herman onrustig, zeker in het begin, 
maar ook hier waren mooie momenten genoeg. Jannie bezocht hem bijna dagelijks, ze zaten 
dan vaak samen naast elkaar in  de stoel, hand in hand. Herman praatte niet veel over het 
geloof, maar het was wel belangrijk voor hem. God is liefde en geloven is je geborgen en 
geaccepteerd weten door God zei Herman. Geleidelijk aan wende Herman in de 
Blankenborg, hij hielp de zusters bij het dragen van de vuilniszakken en een keer kwam 
Herman zelf met de thee voor Jannie en mij aanlopen, eens te meer een teken van zijn 
zorgzaamheid. Geleidelijk aan ging het wel achteruit met Herman, het dementieproces ging 
verder en op zaterdag 2 december overleed hij. In de afscheidsdienst hebben we mooie 
liederen gezongen als “De Heer is mijn herder” en “Evenals een moede hinde”, we hebben 
ook een mooi verhaal gehoord over één van de vogeltjes van Herman. Er was vroeger een 
vogeltje van Herman, een kanarie, die in een kooitje in de kamer zat en soms even  door de 
kamer mocht vliegen.  
Nu was het wonderbare dat dat vogeltje altijd als Herman het lied “U zij de glorie” op de 
grammofoon liet horen, uit het kooitje vloog en op de tafel steeds maar heen en weer liep 
op de tafelrand. Dat deed die kanarie alleen maar als “U zij de glorie” klonk, niet bij een 
ander lied. En zo liet dat vogeltje zien wat Herman altijd geloofd en beleden heeft, dat God 
alle Glorie toekomt, omdat Herman zo blij en dankbaar was met zijn lieve vrouw, zijn lieve 
kinderen, klein en achterkleinkinderen. Herman en Jannie hebben samen met hun kinderen, 
klein en achterkleinkinderen  een gezegend leven gehad. 
 “U zij de glorie”. 
 
Jaap Nicolai 
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In memoriam Jakob Huiting 

Jakob werd geboren op 15 april 1930 in Onstwedde (“Achter Holte”) aan de Tangerveldweg. 

Hij komt uit een gezin van 10 kinderen, 4 jongens, waarvan Jakob de oudste was, en 6 

meisjes. Het was geen vetpot vroeger, er was armoede, en omdat de vader van Jakob al op 

jonge leeftijd ziek werd en niet meer kon werken, moest Jakob al op 14 jarige leeftijd uit 

werken gaan, zodat er wat meer geld binnen kwam voor het grote gezin. Na de lagere school 

verrichte Jakob boerenwerk op verschillende plaatsen, dichtbij maar ook verder weg, in de 

Noordoostpolder. Later ging hij werken in de Zaanstreek, in een oliefabriek en bij van Gent 

en Loos transporten. Terug in Onstwedde liep hij Willy Brandsema tegen het lijf, het was 

liefde op het eerste gezicht, en op 4 oktober 1961 gaven zij elkaar het ja-woord. 62 jaar 

mochten Jakob en Willy met elkaar getrouwd zijn. Jakob was intussen gaan werken bij de 

Union strokartonfabriek in Oude Pekela. Jakob was actief in de vakbond en de OR. Na hun 

trouwen woonden ze bijna 50 jaar aan de Onstwedderweg 4 in Nieuwe Pekela. Bij het huis 

was een hele grote tuin, waar Jakob altijd zijn groenten verbouwde, altijd biologisch, en later 

kwam er een volkstuin.  Jakob zorgde ervoor dat het gezin, en ook vele anderen, in de zomer 

altijd verse groentes hadden en vooral ook heel veel mooie bloemen. Jakob zijn grootste 

hobby was toch wel fietsen, vooral naar zijn geliefde Westerwolde, het mooist vond hij de 

omgeving van Onstwedde. Jakob heeft vele jaren in de Kerkenraad gezeten en hij  was tot op 

hoge leeftijd bezoekouderling. Jakob was een bewust levend mens, een heel sociaal mens 

ook. Hij koos altijd partij voor de zwakkeren, hij nam het altijd op voor hen die het minder 

hadden. Jakob was een rustige, vriendelijke man,  altijd sprak hij rustig en bedachtzaam, en 

altijd kwamen de woorden uit zijn hart. Vanaf 2016 ging het wat minder met Jakob, hij kwam 

in een neerwaartse spiraal, waarbij hij langzaam, stukje bij beetje, zijn helderheid en 

alertheid verloor en vergeetachtiger werd. Inmiddels was de diagnose Parkinson vastgesteld 

en in het voorjaar van 2022 was Jakob zover achteruit gegaan dat hij verhuisde naar de 

Clockstede.                                                                                                                                               

Het geloof is altijd heel belangrijk geweest voor Jakob. “De Heer zal mijn ingang en mijn 

uitgang bewaren” vond Jakob een mooie tekst, het was zijn belijdenistekst. De tekst komt uit 

psalm 121, die psalm eindigt met de woorden “De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij 

waakt over je leven, de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in 

eeuwigheid”.   En juist die zin “De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen” was in 

oudere taal de belijdenistekst van Jakob “De Heer zal mijn ingang en mijn uitgang bewaren”. 

De betekenis is duidelijk: God staat aan het begin en aan het einde, bij onze geboorte en bij 

ons overlijden, bij ons over-gaan, Hij is erbij. Zo geloofde Jakob, Hij vertrouwde volledig op 

zijn God, en hij voelde zich gekend door God, en de psalm die dat prachtig verwoord is psalm 

139, een psalm die ook heel veel voor Jakob betekende en die we in de afscheidsdienst 

hebben gelezen en gezongen. Jakob heeft ten volle geleefd, hij heeft met volle overgave 

genoten van het leven, van de mooie fietstochten door de prachtige natuur en van zijn tuin. 

Jakob was heel liefhebbend, zorgzaam en blij met Willy en Feika en later ook met Adriaan. 

En zo heeft hij het leven geleefd in liefde, geloof en overgave. 

                                                                                                                                          

 Jaap Nicolai 
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In memoriam Cornelia Fleurke – van der Laan (Corrie) 

Corrie werd geboren op 25 november 1942 in Nieuwe Pekela als 5e kind in het slagersgezin 
van der Laan. Na de lagere school ging Corry naar de Mulo, maar daar werd ze samen met 
zus Tiny al snel van afgehaald omdat ze moest meewerken in de slagerij. Later kreeg ze 
echter toch nog kansen om zich verder te ontwikkelen, zo ging ze naar de 
Handelsavondschool en uiteindelijk kon ze aan het werk bij de Rotterdamse bank in 
Veendam. Op 16 december 1963 trouwde Corrie met Gerhard van der Laan, Corrie stopte 
toen met het werken bij de bank, zoals in die tijd gebruikelijk was. Al snel werd Harrie 
geboren en volgden Ineke en Robert.  
Eind 1976 vertrok het gezin naar de Merellaan in Nieuwe Pekela en ging Corrie ging aan het 
werk bij de Technische school als schoonmaakster. Een mooie periode brak aan, met veel 
vriendschappen en gezelligheid en intussen groeiden de kinderen op en gingen ze naar 
school in Stadskanaal. 
En toen brak een hele moeilijk en zware periode aan, Ineke belandde in het drugs circuit in 
Groningen en in 1994 verdween Ineke spoorloos en tot vandaag is niet bekend wat er met 
haar is gebeurd. Voor Corrie, Gerhard, Harrie en Robert is dit een drama dat nooit over is 
gegaan. Geleidelijk aan ging de gezondheid van Corrie achteruit, ze bleek een nierziekte te 
hebben, ze kwam aan de dialyse en in 2002 kreeg ze een donornier. In 2003 en 2005 werden 
de kleinkinderen Esmée en Mike geboren, in maart 2011 overleed Gerhard en bleef Corrie 
alleen achter in de Merellaan, ze heeft haar leven hier heel goed weer opgepakt met veel 
contacten en vriendschappen. In 2019 verhuisde Corrie naar de Meyborg, waar ze met veel 
plezier gewoond heeft en ook hier kwam veel bezoek over de vloer. Toen Corrie in de herfst 
van vorig jaar minder werd, ze werd vermoeider en later ook benauwder, bleek dat de 
voorbode van een ernstige ziekte te zijn, die er uiteindelijk toe leidde dat Corrie zaterdag  6 
januari rustig in is geslapen, te midden van haar familie. 
Vrijdag 12 januari hebben we in de dankdienst voor Corrie teruggekeken op haar leven, een 
goed leven, maar ook een leven met een inktzwarte rand, de vermissing van Ineke.  
Corrie vertelde er vaak over, ze móest erover praten. Je kind verliezen en niet weten wat er 
gebeurd is, niet weten of en hoe ze gestorven is, niet weten…….. Corrie was ondanks alles 
sterk en moedig, “ik ga gewoon door, in een hoekje zitten heeft geen zin, je moet door en er 
is nog genoeg om voor te leven, er zijn ook nog anderen”. Corrie was geen zwaarmoedig 
mens, ondanks wat ze heeft meegemaakt, integendeel, warm, vriendelijk, verwelkomend 
was ze, en altijd wel die lach. Zorg was er toen zoon Harrie scheidde en er was ook de zorg 
rond Robert, altijd was Corrie er voor hen, en voor al die anderen. September vorig jaar 
kreeg Corrie van een vroegere jeugdvriendin van Ineke een  pakketje brieven en een lok haar 
van Ineke. Corry was erg blij nu iets tastbaars van Ineke te hebben. Deze lok haar rust nu, in 
een lijstje, tussen haar handen in de kist. Corrie heeft niet altijd steun ervaren van het 
geloof, ze noemde zich een “twijfelaar”, soms voelde ze kracht en steun, dan weer was het 
geloof weg. Maar soms werd ze geraakt door een enkel woord of een lied, b.v. door de 
woorden van lied 944, een lied dat we in de dankdienst ook gezongen hebben. Corrie heeft 
zich herkend in dit lied, “O Heer verberg u niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor u” en 
“Ik ontwijk u en verlang naar u”. Iets van diep verlangen, “geef, dat ik als uw eigen kind, uw 
stem mag horen in mijn slaap”. Zaterdag 6 januari overleed Corrie te midden van haar 
geliefde zoons en kleinkinderen. Moge zij nu de rust vinden die haar in haar leven zo vaak 
niet is gegund. Moge zij nu die stille stem ervaren die ze zo vaak, zo moeilijk kon horen: 
“Geef dat ik als uw eigen kind, uw stem mag horen in mijn slaap”.                            
                                                                                                                   Jaap Nicolai 
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PERSONALIA 
 
 
Overleden: 
Op 2 december 2023; Herman Albert Meijer in de leeftijd van 90 jaar 
Op 5 december 2023; Jakob Huiting in de leeftijd van 93 jaar 
Op 6 januari 2024; Cornelia Fleurke – v.d. Laan in de leeftijd van 81 jaar 
 
Gedoopt: 
Op 18 februari; Eline Naomi van Donkersgoed 
 

 

 

 

 

 

 
 

CREDO 

Ik geloof in God de Vader,   Ik geloof in Jezus Christus, 

Hij die heel de schepping draagt.  Zoon van mensen, Zoon van God, 

Als een vriend komt Hij ons nader  die als broeder ons nabij kwam 

wanneer wanhoop ons belaagt.   toen Hij droeg het menselijk lot. 

Hij doorgrond en kent ons leven  Hij leerde ons dienstbaar leven: 

en wij zijn door Hem aanvaard.   kiezen voor de minste mens. 

Van zijn liefde kan niets ons scheiden  Zelfs de dood hield Hem niet tegen 

want wij zijn Hem alles waard.   want “verzoening” was zijn wens. 

 

 

Ik geloof de Geest die heilig 

als een vuurgloed ons verwarmt. 

Die ons troost en steeds bemoedigt 

als het leven ons verlamt. 

Gods Geest wil ons inspireren 

Zo verfrissend als de wind. 

Als een bron wil zij ons voeden 

die gemeenschap samenbindt. 

                             [ melodie  Lied 913 ] 
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VERJAARDAGEN IN 2024  
 

maart: 

23 Mevr. J. Meijer, Lindenlaan 60      91 jaar 

27 Mevr. H. Vos. Paulus Potterlaan 25      81 jaar 

29 Mevr. H. Sulman, Clockstede K. 148, Seringenlaan 1   85 jaar 

 

April: 

07 Mevr. J.A.W. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6     81 jaar 

 

mei: 

02 Mevr. H. Boels, Prunuslaan 78      85 jaar 

12 Mevr. M.E. Koning, Mezenlaan 12      80 jaar 

14 Mevr. P.A. v.d. Wijk-Munneke, P. Potterlaan 34, Musselkanaal  80 jaar 

17 Mevr. W.J. Huiting, Prunuslaan 6      87 jaar 

27 Mevr. M.J. Ottjes-Mulder, Rondweg 56     85 jaar 

 

juni: 

01 Mevr. J. Drok-Joosten, Paulus Potterlaan 15           103 jaar 

03 Dhr. A.J. Wichers, Pr. Bernhardlaan 56-309, Veendam   84 jaar 

25 Dhr. J. Mollema, Merellaan 19      82 jaar 

 

juli: 

23 Mevr. D. Siks-Buist, Albatrosstraat C2     98 jaar 

 

augustus: 

16 Mevr. P.T. Feunekes-Grasdijk, Irenestraat 34, Vlagtwedde  79 jaar 

17 Dhr. W. Boels, Clockstede K 17, Seringenlaan 1    86 jaar 

22 Dhr. M.A. Heikens, Joh. Vermeerlaan 6     84 jaar 

 

september: 

01 Mevr. M. de Groot-Greven, Veenhofsweg 51, Alteveer   93 jaar 

01 Mevr. A.G. Mollema, Merellaan 19      84 jaar 

22 Dhr. D.J. Vos, Paulus Potterlaan 25     81 jaar 

 

oktober: 

05 Mevr. G. Wichers, Pr. Bernhardlaan 56-309, Veendam   84 jaar 

12 Marijke Hulzebos, Holtveen 6, 9481TL Vries    41 jaar 

 

 

       Hartelijk Gefeliciteerd!! 
 



10 

 

DIENSTEN 2024 

 Dag en  Tijd:  Bijzonderheden: Voorganger:  Organist:  Extra’s: 

13-03      19.00 u Biddag Dhr. Nicolai Gerda  
17-03      09.30 u              5 de  40-d-tijd Mevr. Ritzema Miep KND 
24-03      09.30 u 6 de  40-d-tijd  Dhr. Nicolai Feike KND 

28-03      19.30 u Witte donderdag  Ds. de Hoop xxxxxxxx Luth.kerk 

29-03      19.30 u Goede vrijdag  Martje Ritzema 

Sietse Heijes 

 Adriaan Kamerkoor 
Bel Canto 

30-03     19.30 u Stille zaterdag  Pastor Buter xxxxxxxxx R.K. Kerk – Oude P 

31-03      09.30 u Pasen  Dhr. Nicolai Adriaan KND 

07-04     09.30 u  Da. Middeljans Dhr. Wieske Maaltijd v. d. Heer 

14-04      09.30 u  Dhr. Nicolai Miep  

21-04      10.00 u  Ds. de Hoop xxxxxxxx Luth.kerk 

28-04      09.30 u  Ds. Rienstra Feike  

04-05     19.00 u Herdenkingsdienst  Beraad v. Kerken xxxxxxxxxx Herv.kerk 
 

 Beraad v. kerken xxxxxxxx Herv. Kerk 

05-05      09.30 u  Dhr. Nicolai Dhr. Wieske  

12-05      09.30 u  Ds. Praamsma Miep Luthersen te gast 

19-05      09.30 u Pinksteren Ds. de Boer Adriaan  

26-05      09.30 u  Dhr. Nicolai Gerda  

02-06     10.00 u  Da. Jonker xxxxxxxx Luth. kerk 

09-06      09.30 u   Ds. de Groot Dhr. Wieske   

16-06      09.30 u  Ds. D. Wams Adriaan Maaltijd v.d. Heer 

23-06     11.30 u Openluchtdienst Pastor Buter xxxxxxxxxx Heeresmeer 

30-06      11.00 u  Ds. v.d. Werff Miep  

07-07     09.30 u  Dhr. Nicolai Gerda Luthersen te gast 

14-07     09.30 u Afscheid KND Da. van Veen Adriaan  

21-07     09.30 u  Ds. Praamsma Dhr. Wieske  

28 07     10.00 u  Ds. Rienstra xxxxxxxxxx Luth.kerk 

04-08     09.30 u  Dhr. Nicolai Miep  

11-08     11.00 u  Ds. v.d. Woude Gerda  Luthersen te gast 

18-08     09.30 u   Ds. v.d. Sterre Dhr. Wieske  

25-08     10.00 u  Ds. Diepenbroek xxxxxxxx Luth.kerk 

01-09     11.00 u   Ds. v.d. Woude Miep  

08-09      09.30 u 1 ste KND Dhr. Nicolai Adriaan Maaltijd v.d.  Heer 
 

15-09      11.00 u  Da. v. d Zwaag Feike  

22-09      09.30 u  Ds. van ‘t Hof Miep  

29-09      09.30 u    Startzondag Dhr. Nicolai Gerda  

06-10      09.30 u  Werkgr. eredienst   xxxxxxxx M.m.v. Excelsior 

13-10      09.30 u   Ds. de Groot Dhr. Wieske Maaltijd v. d. Heer 

20-10      09.30 u   Da. Pranger Adriaan  
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27-10      11.00 u   Da. v.d. Zwaag Feike  

03-11      09.30 u Gedachtenis   der 
namen 

 Dhr. Nicolai  Adriaan  

06-11     19.00 u  Dankdag  Dhr. Nicolai Gerda  

10-11     09.30 u   Da. v. d. Vrie Miep  

17-11      09.30 u   Ds.  v.d. Werff Dhr. Wieske  

24-11      09.30 u   Ds. D. Wams Feike  

01-12      09.30 u                    1ste Advent  Dhr. Nicolai Gerda KND 

08-12      09.30 u                 2e Advent   Da. Middeljans Adriaan KND 

15-12      09.30 u             3e Advent 

  

 Ds. de Groot Feike Maaltijd v.d. Heer 

KND 

22-12      11.00 u             4e Advent  Ds. v.d. Werff  Miep KND 

25-12      10.00 u Kerst Werkgr.eredienst Dhr. Wieske KND 

29-12       09.30 u   Mevr. Ritzema Feike  

31-12       19.00 u Oudjaar  Dhr. Nicolai Gerda  

 
OVERVLOED 
 
Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek, 
maar ze zijn van binnen niet blij. 
 
Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie, 
maar ze zien elkaar nauwelijks. 
 
Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders, 
maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen. 
 
Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld, 
maar ze zijn armer dan ze zelf weten. 
 
Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen, 
maar ze kennen niemand echt. 
 
Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden, 
maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend. 
 
Heel veel mensen zoeken naar echt contact 
naar echte ontmoeting die niet te koop is, 
maar die je ontvangt als je omziet naar elkaar, 
als je aandachtig leeft met elkaar. 
       
(Marinus van der Berg) 
 
Ingezonden door Gerda Goelema 
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De opbrengsten van de collecten 2023  en 2024 zijn hieronder vermeld: 
 
2023 
Kerk:    nov:    €.  420,65  dec:    €.  857,63   
Diaconie:   nov:    €.  307,90  dec:    €.  611,95  
Deurcoll:   nov:    €.  249,80  dec:    €.  251,70  
Doorzendcoll:  nov:    €.  196,25  dec:    €.  404,65  
 
2024 
Kerk:    jan:   €.   168,25     febr:     €.    70,55  
Diaconie:   jan:   €.   297,15  febr:     €.  109,75 
Deurcoll:   jan:   €.   248,50  febr:     €.  160,30 
Doorzendcoll:  jan:   €.   235,15  febr:     €.  194,65 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Kerkenraad 

Zo schrijf je een stukje tijdens Advent en ben je op weg naar het Kerstfeest en zo ben je 
haast ongemerkt de 40-dagentijd ingegaan en bereid je je voor op het Paasfeest. Het 
gelegenheidskoor is al weer aan het repeteren en zingt onder andere lied 1005: ‘Zoekend 
naar licht, hier in het duister, zoeken wij U’.  
 
Een lied met een prachtige tekst die tot nadenken oproept. Want zoeken wij eigenlijk wel 
naar het Licht dat Pasen ons biedt? Onze wereld lijkt soms zo donker, op veel plaatsen 
oorlog, politieke uitspraken die ons angstig kunnen maken, maar ook in ons eigen hart kan 
het duister zijn door ontevredenheid, onmacht en misschien wel door radeloosheid of 
verdriet. Wie kent ons, als we meer dan eens zelfs naar onszelf op zoek zijn…  
 
En dan komt ineens psalm 139 bij mij op:  
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta’.  
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Een psalm die je kan raken, maar ook kan beangstigen, want als God mij zo goed kent, dan 
weet hij van mijn falen, van mijn onmacht mijzelf te doorgronden. En wat komt Hij dan tegen 
diep in mij? Ben ik, zijn wij wel goed genoeg? Gelukkig worden wij ook bemoedigd in deze 
psalm:  
‘Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden’.  
Daar mag ik, daar mogen wij mee verder, want Hij omringt ons immers met zijn zorgen. 
 
Het zijn dingen die zo bij mij opkomen op het moment van schrijven. En dat alles naar 
aanleiding van lied 1005. We zullen dit lied met Pasen zingen en ik hoop dat de tekst u allen 
evenzeer zal aanspreken als hij mij heeft gedaan en nog steeds doet.  
 
Lied 1005 refrein: 
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Ik wens u allen een vreedzame reis – via Goede Vrijdag, door de dood - naar Pasen, naar het 
Leven.  
 
Martje Ritzema, vz kerkenraad 
maart 2024 
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Het is volbracht! 

Gods weg is hij gegaan tot het einde. 

Zijn lichaam wil niet meer, zijn geest is verslagen.  

Alles doet pijn. 

Naalden van de kroon doorboren zijn hoofd, 

ze tarten zijn denken, niet om uit te houden. 

De zonden van de wereld raken zijn ziel. 

 

Hij heeft gezegd en weerlegd, geheeld en gestreeld, 

gevraagd en geklaagd, gedacht en verwacht, 

gegeven en vergeven, gehoord en verwoord,  

gebeefd en geleefd. 

Gods weg is hij gegaan tot het einde. 

 

Alles gedaan, alles gezegd, alles verstaan, alles geslecht, 

Alles gegeven, alles gevraagd, alles vergeven, alles geklaagd. 

Alles gehoord, alles verwacht, alles verwoord, alles volbracht. 

 

Hij heeft me gezocht hij heeft me gevonden 

hij heeft me gedragen hij heeft me thuisgebracht. 

Alles is in hem tot voltooiing gekomen. 

 

Niets meer te zeggen. Ja, nog één roep,  

nog één kreet wacht om de aarde te veroveren, 

Die ene roep waarin hij leven en dood, 

dood en leven ontvouwt; 

waarin hij zich uit handen geeft 

om te zijn zoals hij is bedoeld: 

liefde! 

 

 

 
( uit de Veertig-dagen-kalender ) 
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Kindernevendienstproject Veertigdagentijd en Pasen 

Het thema van deze veertigdagentijd is: Wat goed dat jij er bent! Met de kinderen gaan we 

op weg naar het feest van Pasen. In het veertigdagentijdproject van dit jaar vieren we de 

nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de verhalen ontdekken we wat 

het betekent om er niet alleen voor te staan. Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen 

zijn. Om samen te genieten van het leven, maar ook om elkaar te troosten en te steunen als 

dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet. Hij deed 

voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk. Wie daar iets 

van ervaart, kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij / u er bent! 

Bij het project hoort een groot projectboek dat iedere dienst voor in de kerk te zien is. Aan 

de hand van een grote afbeelding wordt elke zondag het verhaal van die dag 

geïntroduceerd. 

Verder hebben de kinderen een gezinsboekje gekregen om thuis samen toe te leven naar 

Pasen. Hierin staan verhalen, gedichten, spelletjes en opdrachten. 

Een feestelijk moment in de veertigdagentijd is altijd de viering van Palmpasen, dit jaar op 24 

maart. Graag horen we van te voren welke kinderen er dan bij zijn. Je kunt dit doorgeven 

aan Franka (06-15154890). 

Leiding kindernevendienst: Liesbeth, Franka en Nicole 

 

 

 

 

Leiding kindernevendienst zoekt versterking. 

 

Lijkt het je leuk om met de kinderen Bijbelverhalen te 

lezen, er over te praten 

en bijpassende opdrachtjes uit te voeren, wordt dan 

leiding van de kindernevendienst! 

We houden één keer in de twee weken 

kindernevendienst en elke week tijdens de projecten van 

de Veertig-dagen-tijd en Adventstijd. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Franka Haan ( 06-15154890 ) 
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Activiteiten 40-dagen-tijd en Pasen. 

Project Kindernevendienst: Wat goed dat jij er bent! 
Zoals ieder jaar is er in deze periode een project van de kindernevendienst. 
Elders in dit blad leest u er meer over. 
 
Symbolische schikking. 
De symbolische schikking voor deze periode wordt samengesteld door  
Marja Haneman. 
 
Paasviering vrouwenclub. 
Op dinsdag 26 maart om 15.00 uur. ( verdere informatie elders in dit blad ) 
 
Oecumenische diensten in de Stille Week: 
Witte Donderdag – Lutherse Kerk – voorganger: Ds. de Hoop 
 
Goede Vrijdag – Gereformeerde Kerk – Lectoren Martje Ritzema en Sietse Heijes  
“Die Passion” van Heinrich Fidelis Müller, uitgevoerd door kamerkoor Bel Canto 
een viering waarin lezingen, koorzang en gemeentezang afwisselend klinken. 
Dirigent: Victor Verhoef, Orgel: Adriaan Mollema, Cello: Sander Tiggelaar 
 
Stille Zaterdag – Rooms Katholieke Kerk Oude Pekela – voorganger: Pastor Buter 
 
Alle vieringen in de Stille Week beginnen om 19.30 uur. 
 
Pasen. 
In de viering van Pasen gaat Jaap Nicolai voor, is Adriaan Mollema de organist 
en werken een gelegenheidskoor, evenals enkele trompettisten mee aan de dienst. 
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GOEDE VRIJDAG 
 

“Die Passion” – Heinrich Fidelis Müller 
 

Oecumenische dienst in de Gereformeerde Kerk 
Nieuwe Pekela, vrijdag 29 maart 2024 

aanvang: 19.30 uur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
met medewerking van Kamerkoor Bel Canto 
o.l.v. Victor Verhoef-Harms 
orgel: Adriaan Mollema 
cello: Sander Tiggelaar 
lectoren: Martje Ritzema en Sietse Heijes 
 
Bij de uitgang is er een collecte om de onkosten te bestrijden. 
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Beste mensen 
 
Het is alweer zichtbaar dat het voorjaar aanwezig is. De zon krijgt meer kracht om de natuur 
te ontkiemen. De kou wordt verdraagzamer. 
Ook in mijn gevoel is het nodig dat er weer meer warmte komt. Ik heb een moeilijke tijd 
gehad, en ondanks dat de naweeën nog aanwezig zijn is er licht aan het einde van de tunnel. 
Door gesprekken en de steun van Anneke kan ik ook het voorjaar weer binnen laten. 
Ja, ik heb inzichten in mijzelf gekregen en zal voorlopig mogen accepteren dat er gevoelens 
zijn die voor mij niet vanzelfsprekend zijn. Ik heb te accepteren dat ik daarin mijn 
beperkingen heb. 
Ook Jezus heeft in deze tijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Hij is in al mijn 
wanhoop mij tot steun geweest en gebleven. Als een vriend heeft hij mij bijgestaan. En hij 
heeft mensen op mijn weg gebracht die er voor mij waren en zijn. 
Natuurlijk denk ik ook regelmatig: “Kick zit niet zo te zeuren, kijk in de wereld om je heen, 
hoe goed je het hebt; Gaza, Oekraïne, noem maar op”. 
Met welk recht sta ik op deze wereld? Ik ben hier terecht gekomen omdat mijn ‘schepper’ 
daar behoefte aan heeft gehad. Die keuze is niet aan mij geweest, maar het is aan mij hoe ik 
het leven vormgeef. En ik heb het voorrecht dat wat mij gegeven is te delen met de ander. 
Waar dan ook op deze wereld, elk mens en elk wezen heeft het recht op bestaan en op er 
mogen zijn. Ik weet dat er ook mensen zijn die de rechten van de ander willen onderdrukken 
met geweld, vanwege huidskleur, geloof, afkomst of geaardheid. Ik wil er niet aan mee 
doen. Het gedachtengoed van Jezus wil ik uitdragen. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar 
ik blijf ernaar streven en eraan vasthouden. 
Tevens is het weer fijn om mijn plaats in de gemeente in te nemen. Ik heb het wel gemist, 
het geeft mij houvast voor als mijn geest dwalende is. Het is voor mij net een schoolklas 
waar ik heen ga om les te krijgen in waar het in het leven om gaat. Dat niet de buitenkant 
gezien wordt, maar dat de binnenkant gevoed wordt. En dat mijn gevoel tot rust kan komen 
en mijn hoofd leeg. 
 
Groet, 
Kick 
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VROUWENCLUB 
 
Terugblik op de Kerstviering 
Op dinsdagavond 19 december is een Kerstviering gehouden in de grote zaal van de kerk, 
met als thema: ‘God komt naar ons toe’. Naast de leden van de vrouwenclub was er een flink 
aantal gasten! Uiteindelijk zijn we met 24 personen rondom de feestelijk versierde tafels. Er 
was koffie, thee en een kerstkrans en we luisterden naar de Kerstboodschap. We zongen 
samen kerstliederen met muzikale begeleiding van Miep van der Laan en we luisterden naar 
een muzikaal intermezzo door Miep van der Laan op de blokfluit en Elly Woltjer op de piano. 
Na de pauze met kerst-lekkernijen las Gea Rop een mooi kerstverhaal voor. De collecte 
achteraf had een goede opbrengst: ruim voldoende om de onkosten te dekken. We kunnen 
terugkijken op een mooie en zinvolle avond. 
 
 
Lezing over afgoden 
Jaap Nicolai heeft op dinsdag 13 februari voor de vrouwenclub een lezing gehouden over 
‘Afgoden, wat zijn dat eigenlijk?’ Jaap begint met te vertellen over het oude verhaal van 
Abraham, die werd geroepen door de stem van God. Hij moest opstaan en zijn woonplaats 
verlaten, en gaan naar het land dat God hem wijzen zou. Abraham gehoorzaamde aan een 
hem tot dan toe onbekende God. In die tijd werden volop andere goden aanbeden, zoals de 
zon, de maan en de sterren. In de bijbel worden dit afgoden genoemd. Daarnaast maakt het 
verhaal van Abraham en Isaak veel indruk: hier wordt de overgang gemaakt van een 
wraakzuchtige god die mensenoffers eist, naar een God die dit niet van mensen verlangt. 
Ook in onze tijd kunnen wij nogal wat afgoden dienen, alhoewel we deze vaak niet als 
zodanig herkennen. Er worden vragen gesteld en eigen verhalen verteld. We herinneren ons 
allemaal wel de vertellingen vroeger, uit de kinderbijbel. Deze verhalen vond je mooi, 
spannend of soms een beetje eng. Later leer je er anders tegenaan kijken. 
 
 
Paasviering op dinsdag 26 maart 
De jaarlijkse Paasviering van de vrouwenclub is gepland op dinsdag 26 maart, in de grote zaal 
van de kerk, aanvang 15.00 uur. We beginnen dan met koffie, thee en iets lekkers. Daarna 
zullen we een Paasliturgie volgen en gezamenlijk liederen zingen met muzikale begeleiding. 
Het thema van de viering is: ‘Zicht op het licht’. Aansluitend willen we met elkaar een 
uitgebreide broodmaaltijd gebruiken, die om 17.00 uur zal beginnen. De kosten voor deze 
bijeenkomst bedragen € 10,00 per persoon, te betalen op de middag zelf. Iedereen is van 
harte welkom om de viering mee te maken. Wij willen wel graag weten of u komt, vanwege 
de bestellingen voor de maaltijd. Mogelijk wordt u persoonlijk uitgenodigd, u mag ook bellen 
met 06 3011 7597 (Mieke Buiter) om u aan te melden. 
 
We heten u graag van harte welkom op de dinsdag voor Pasen! 
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Kinderhulp Gambia 
 
De actie is nog steeds in volle gang.  
Het is ook zo hard nodig! 
 
Op de facebooksite van Kinderhulp Gambia kun je 
zien waar het geld aan wordt besteed. 
 
Voor komend jaar staan er al weer veel kinderen 
op de wachtlijst voor een orthopedische operatie.  
Ook loopt het babymelkproject en er is een 
rijstactie opgezet. 
 
Gelukkig kunnen we helpen! Er zijn weer allerlei 
giften binnengekomen, groot en klein. 
 
Judith heeft nog 2 pindakransen verkocht, er is geld binnengekomen uit het kaartenpotje, er werden 
volle zegelboekjes van Poiesz in mijn brievenbus gedaan, er was weer een brillenpoetsactie, ik kreeg 
fooien bij traktaties en bloemen voor de kerk,  
32 gehaakte potloodhoofdjes en gehaakte boekenleggers verkocht, 25 suikerbroden verkocht, maar 
het meeste geld kwam weer van Kick uit de verkoop van spullen. 
 
Al met al stond de teller alweer boven de € 500,=. 
 
Dit bedrag is alvast naar de Stichting gegaan. Ivonne en Fred Hulsebos uit Veendam zijn op 8 maart 
weer naar Gambia vertrokken om voor dit jaar weer heel veel te regelen. Ze proberen zoveel 
mogelijk kinderen een kans te op een zo goed mogelijk leven. 

 
Paasbrodenactie 
 
Helaas is er geen paasbrodenactie. Onze huisbakker Brans en Westers heeft helaas de deur moeten 
sluiten.  
 
In februari heb ik nog 25 suikerbroden kunnen afnemen. Die zijn nog voor het goede doel verkocht.  
Fijn dat dat nog kon. Het heeft toch weer € 62,= opgeleverd. 
 
Ik heb geïnformeerd bij andere bakkers, maar de prijzen lagen hoger en de korting was lager. Helaas 
dus geen paasbrodenactie meer. 
 
Misschien bedenken we binnenkort iets anders om toch weer een mooi bedrag bij elkaar te sparen 
dit jaar voor Kinderhulp Gambia. 
 
Heb je een leuk idee…………laat het weten. 
 
Groetjes, 
Reiny Bosdijk 
 
 
 
 

  



21 

 

Psaalm 16,  bie twijde zundag vatteg-doagen-tied 
 
n Stil gebed van David.  
Neem mie toch in beschut, mien God, bie joe kroep ik in schoel. 
Tegen joe, HEER, mout ik zeggen: "Ie binnen mien God, mien gelok, 
gaait mie ja niks boven joe oet." 
Mor tegen de goden in dit laand, de machtegen, doar ik tegen opkeek, zeg ik: 
"Wèl achter joe aanlopt, kin n bult verdrait verwachten."  
Ik zel veur heur gain bloud meer ovvern, 
ik zel heur noam nait meer op lippen nemen. 
 
Ie, HEER, t ainegste wat ik heb, beker van mien levent, ie hebben 
mien levenslöt in handen. 
Golden laand is mie toumeten, mit dat aarfdail bin ik dik tevree. 
 
Ik daank de HEER, dij mie road geft, alderdeegs snaachts radt mie 
mien gewaiten. 
Ik hol de HEER aingoal veur ogen, ik hol hom aan mien rechterzied, dat ik nait strompeln zel. 
 
Doarom bin ik aaid blied in t haart, doarom zingt mien ziel in mie, 
en vuilt mien liggoam zok hier vaaileg. 
Ie geven mien levent ja nait over aan t dodenriek, ie loaten joen traauwe knecht nait achter 
in t graf. 
 
Ie wiezen mie de weg noar n levent: ain en aal bliedschop, stoef bie joe, 
in t golden laand en aan joen rechterzied, veur aiweg. 
 

 

    Rechtop 
 
    Voor me ligt de dode akker, 
    in doodse stilte en in rust. 
    de lente schudt haar wakker, 
    wanneer de zon de aarde kust. 
 
    Het frisse groen schiet rechtop uit de grond. 
    Niets en niemand houdt dat tegen. 
    Vechtend maakt het de cirkel rond, 
    Ondanks stormwind, sneeuw en regen. 
 
    Knoppen rechtop, beschroomd en verlegen, 
    laven zich lieflijk aan het lentelicht. 
    Trotseren wind, sneeuw, hagel en regen, 
    Rechtop.....strijdbaar, soms open, soms dicht. 
 
    ( Tineke de Geus ) 
 

    Ingezonden door Elly Woltjer 
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WOORDEN 
 
aambeien            
            
   
In het preekrooster van het Nederlands bijbelgenootschap kwam onlangs Samuël 5 voorbij 
en daar lezen we het volgende, toen de ark van Israël buitgemaakt was door de Filistijnen: 
De Heer pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van 
het vorstendom met aambeien. Hun vraag luidde: Wat moeten we doen met de ark van de 
God van Israël? Naar Gat brengen luidde het antwoord. Toen de ark naar Gat was 
overgebracht, keerde de Heer zich tegen die stad, zodat ook daar een geweldige paniek 
ontstond. Hij trof de inwoners van de stad van groot tot klein en iedereen kreeg aambeien. 
 
We waren verbaasd om het woord ‘aambeien’ in de bijbel tegen te komen en dan de aard 
van de straf: humor van de bovenste plank van God? In de eerdere bijbel-vertaling kwamen 
we dit woord niet tegen, daar is sprake van ‘buil’ en ‘zweer’. Hoezo kwam nu aambeien 
ervoor in de plaats en waar komt dit woord vandaan? In de Biebel en de Bibel is ook sprake 
van zweer of buil, ook de Duitse Bijbel kent geen vergelijkbaar woord. In een oude bijbel uit 
1850, met de Statenvertaling, kwam ik het woord ‘speen’ tegen waar later ‘buil’ kwam te 
staan. 
 
Wat is de etymologie, de herkomst van dit woord? In de Van Dale kom je een woord met 
‘aam’ alleen bij aambei tegen. Nog wel het woord ‘aamborstig’: benauwd op de borst en dan 
is ‘aam’ een samentrekking van ‘adem’. 
 
Nicole van der Sijs, dé Nederlandse etymologiedeskundige schrijft er onder meer het 
volgende over: Het woord aambei is voor het eerst genoteerd in 1485 in de vorm aenbeye. 
Over het tweede deel van het woord bestaat geen twijfel: bei is ‘bes’. We kennen dit woord 
voornamelijk uit de samenstellingen aardbei en moerbei. Bei is ontleend aan het Franse baie  
‘bes’. 
Minder duidelijk is het eerste deel van aambei: aam of in de oudste vorm aan. Er zijn 
verschillende verklaringen geopperd. Zo heeft men wel gedacht aan een verkorting van 
anus. Ook is gesuggereerd dat het woord overeenkomt met aamt ‘ ziekelijke zwelling aan de 
uier van koeien, schapen of geiten’: vandaar dat in de Statenvertaling het woord ‘speen’ 
gebruikt wordt. 
Gezien de Engelse vormen anbury, ook anberry‘ wrat op een paard of os’, uit angberry, 
angleberry, gaat men er tegenwoordig echter van uit dat het Nederlandse aambei teruggaat 
op angbei. Het eerste deel is het Middelnederlandse ange‘ eng, beklemd, pijnlijk’, een 
aambei is dan letterlijk een pijnlijk, besvormig gezwel - wat een afdoende omschrijving lijkt. 
 
Hoe het met de Filistijnse aambeien is afgelopen? De vorsten besloten vervolgens dat de ark 
naar Ekron moest, maar in heel de stad heerste een dodelijke angst, want God pakte de 
inwoners hard aan. Wie niet stierf, werd geplaagd door aambeien; het gekerm van de stad 
steeg op naar de hemel.                                     
          
Feike Oppewal 
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Organist, of….? 
 
Iemand die fluit speelt, is een fluitist; 
iemand die gitaar speelt, is een gitarist. 
 
Waarom wordt iemand die orgel speelt 
dan niet orgelist genoemd maar organist? 
 
Het woord organist is al heel oud: het is al in de dertiende eeuw aangetroffen. 
Dit woord is overgenomen uit het Frans (organiste). In die tijd gebruikte men voor ‘orgel’ 
woorden als organe en orgene, dus organist zag er niet vreemd uit. Pas later raakte orgel 
ingeburgerd. De Nederlandse afleiding orgelist kwam toen ook wel voor, maar organist is 
altijd de gangbaarste vorm gebleven. De grote Van Dale vermeldt orgelist al enkele decennia 
als ‘verouderd’ woord. In het Afrikaans is deze vorm wel ingeburgerd, in de vorm van orrelis. 
De bron van het woord orgel is het Latijnse woord organum, dat als hoofdbetekenis 
‘werktuig’ had. Hieruit is later de betekenis ‘muziekinstrument’ ontstaan, en in het bijzonder 
‘orgel(pijp)’. 
(uit: Onze Taal) 
 
Feike Oppewal 
 
 
 

STIL VOOR GOD 
 
Laten we stil zijn voor God de Heer 
Die de hemel en de  aarde heeft bedacht 
En denken aan zijn grootheid en macht. 
 
Laten we stil zijn voor God de Heer 
Die zo veel aan ons heeft gedacht 
En voor ons alles heeft volbracht. 
 
Laten we stil zijn voor God de Heer 
Die ons Zijn liefde heeft gegeven 
En ons nabij wil zijn in ons leven. 
 
Laten we stil zijn voor God de Heer 
Want Zijn liefde gaat alles te boven 
Lasten we Hem danken en loven. 
 
Laten we stil zijn voor God de Heer 
Want Hij wil naar ons gebed luisteren 
Ook al is het maar een zacht fluisteren 
 
Laten we stil zijn voor God de Heer 
Want Gods liefde is zo groot 
Hij is de Redder uit de nood. 
       
Fedde Nicolai (ingezonden door Gerda Goelema) 
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Win een prijsje met deze woordzoeker over pasen voor 

JONG én OUD (en iedereen ertussenin) 

Streep in de woordzoeker alle woorden die ernaast staan door. De letters die overblijven vormen de 

oplossingszin. 

Wil je met je oplossing kans maken op een leuk prijsje? Stuur dan je oplossing (met je naam en adres) 

vóór 15 mei 2024 naar Jeannette Ritzema: jeannette.ritzema@gmail.com 

 

Paasrebus 
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Sjoerd en Meike vieren Pasen 

 

Paasontbijt  

Sjoerd en Meike hollen van boom naar boom en van struik naar struik. Als ze tussen de boomtakken 

en onder de struiken niets vinden beginnen ze aan de bloempotten, de nestkastjes en het tuinhuisje. 

‘Heb jij al wat?’ roept Sjoerd naar zijn zoekende zusje. ‘Nee. Jij?’ roept Meike terug. ‘Ik wel’, klinkt 

plotseling een stem. Het is opa. Hij staat op een trapje en haalt een paars geschilderd ei uit de 

dakgoot. Na lang zoeken vindt Sjoerd een geel ei 

achter de tuinkabouter. Meike vindt een roze ei 

onder een tuinhark. ‘Komen jullie eten?’ klinkt het 

vanuit opa’s huis. ‘Het paasontbijt staat klaar.’ ‘We 

hebben nog lang niet alle eieren,’ roept Sjoerd. 

‘Jullie kunnen gewoon niet zoeken’, zegt opa 

lachend. Hij haalt een groen ei uit de bloemengieter, 

een blauw ei uit de vuilnisbak, een rood ei uit het 

fonteintje en een oranje ei uit de tuinlamp. Sjoerd 

en Meike kijken verbaasd toe hoe hun opa met 

twee handen vol eieren naar binnen loopt. Aan de 

ontbijttafel zegt opa: ‘De paashaas had de eieren dit 

jaar heel goed verstopt. Maar mij fopt hij niet. Ik 

heb ze allemaal gevonden.’  

 

Eitje tik  

‘Hé, jongens,’ zegt opa tegen Sjoerd en Meike, ‘weten jullie wat wij vroeger altijd deden? Wij deden 

vroeger eitje tik. Doen jullie mee? Pak maar een ei. Dan tikken we onze eieren met kop en kont tegen 

elkaar. Als je ei heel blijft, mag je het houden. Als het kapot gaat, ben je het kwijt.’ Sjoerd pakt het 

mooiste ei uit de mand. Het is een ei dat hij zelf beschilderd heeft: paars met groen en blauw. Opa 

pakt ook een ei en telt: ‘Een, twee, drie!’ De twee eieren knallen tegen elkaar. Beduusd kijkt Sjoerd 

van het gedeukte ei in zijn hand naar het 

hele ei dat opa vasthoudt. ‘Geef maar hier’, 

zegt opa. ‘Ik heb gewonnen.’ ‘Nu ik’, zegt 

Meike. Snel pakt ze een ei uit de mand. Ze 

wacht tot opa er ook een heeft gepakt, maar 

nog voor hij tot drie kan tellen, tikt ze haar ei 

tegen dat van opa. Verbaasd kijkt ze naar de 

deuk in haar ei. ‘Wat oneerlijk,’ zegt ze, ‘nu 

heb jij alweer gewonnen!’ Lachend 

verzamelt opa alle eieren op zijn bord.  

 

Wedstrijdje eieren eten  

‘Weten jullie wat we vroeger nog meer deden? Een wedstrijd wie de meeste eieren op kan.’ Sjoerd 

kijkt naar zijn moeder. En zoals hij had verwacht, zegt ze streng: ‘Pap, zo is het wel genoeg. Nu even 

geen vroeger meer.’  
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Grote schoonmaak  

Opa kijkt beteuterd als een kind dat straf krijgt van zijn moeder. ‘Nou,’ zegt hij met een pruillip, ‘dan 

zeg ik niets meer. Maar... willen jullie niet weten wat mijn moeder altijd deed met Pasen? Die hield 

dan grote schoonmaak. Dan werd de hele kamer leeggehaald. Alle meubels stonden in de tuin. De 

kamer werd van onder tot boven gesopt. De gordijnen werden gewassen. En de kolenkachel ging 

naar de schuur. Want eigenlijk is Pasen natuurlijk het feest van de lente. Tijd voor een nieuw begin. 

Alle vogels leggen eieren. Alle schapen lammeren. Er komen weer blaadjes aan de bomen.’  

 

De paashaas  

‘En de paashaas dan?’ vraagt Meike. ‘Wil je het echt weten?’ vraagt opa. ‘Nou, die is er gewoon bij 

verzonnen. Volgens een oud verhaal gingen lang geleden met Pasen alle kerkklokken luiden. Al die 

klingelende klokken strooiden de eieren rond. Sommige mensen waren het niet eens met dat 

verhaal. Ze wilden een paasfeest zonder de kerk en zonder kerkklokken. Ze wilden een feest voor alle 

mensen. Op een dag verzon iemand het verhaal van de paashaas.’ ‘Jammer,’ zegt Meike, ‘ik vond het 

juist zo leuk om in de paashaas te geloven. Wie heeft de eieren dan verstopt?’ ‘Ssst!’ doen de ouders 

van Sjoerd en Meike allebei tegelijk. Maar het helpt niets. Opa kan zijn mond niet houden. ‘Ik!’ zegt 

hij triomfantelijk. 
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RECEPT PAASKOEKJES 

Bak zelf de lekkerste paaskoekjes met dit recept. Het deeg is soepel en bevat onder 
andere verse citroenschil. Bestrijk de koekjes met eigeel, bak ze in 12-15 minuten 
gaar en laat ze afkoelen. Serveer deze feestelijke koekjes bij de paaslunch of zet ze 
op tafel bij kopje koffie of thee. (45 min bereidingstijd) 

Nodig voor 4 personen: 

250 g tarwebloem 
100 g poedersuiker 
0.5 tl Backin Bakpoeder 
125 g boter 
1 ei M 
2 eidooier 
1 tl citroenrasp 
1 snufje zout 

Zet in 13 stappen deze heerlijke paaskoekjes op tafel. 

1. Meng bloem, poedersuiker, zout en bakpoeder. 

2. Voeg boter toe en wrijf met vingertoppen door het deeg tot de boter fijn 
verdeeld is. 

3. Voeg ei, 1 eierdooier en citroenschil toe en kneed tot een soepel deeg. 

4. Verpak het deeg in plasticfolie en leg het ca. 1 uur in de koelkast. 

5. Verwarm de oven voor op 200 C. 

6. Rol het deeg uit tot een lap van 3-4 mm dik. 

7. Steek met vormpjes koekjes uit het deeg (bv. paasvormen, kippetjes, haasjes, 
lammetjes, enz.). 

8. Klop 1 eierdooier los met 1 el water en bestrijk de koekjes hiermee. 

9. Maak met de tanden van een vork een leuk streepjesrelief op een deel van de 
koekjes. 

10. Bak de koekjes in het midden van de oven 12-15 minuten. 

11. Laat de koekjes op een rooster afkoelen. 

12. Bestrijk de koekjes eventueel met citroenglazuur en laat ze drogen. 

13. Elke koekje bevat 60 Kcal. 
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"Het is belangrijk om goede gedachten te hebben, 

want wij worden wat wij denken." 

 

Gieneke van der Zwaag    Email info@philiakindercoaching.nl 

Praam 6      Telefoon 0597 853303 

9663 JE Nieuwe Pekela    Mobiel 06 51 65 79 62 

 
Kijk voor meer info op de website www.philiakindercoaching.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kraamcadeau? 

 
Bij R4kidz zijn er handgemaakte mutsjes, rompertjes, slabbetjes. 
 
Ook veel artikelen kunnen worden voorzien van naam en/of afbeelding. 
 
Kijk op www.R4kidz.nl of kom langs bij Rynette Horlings tel: 0636175815 
 

 
Rynette Horlings 
Vinkenlaan 50 Nieuwe Pekela 
info@R4kidz.nl 
Tel: 06-36715815 

mailto:info@R4kidz.nl
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Maart 2024 
52e jaargang, nummer 1 
verschijnt twee keer per jaar 
 
redactie:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
     j.kampinga6@kpnplanet.nl 
     Liesbeth Jonker, Wildeplaats 43, tel. 647255 
     liesbethjonker@hotmail.com 
typewerk jaarboekje en  
drukwerk:    Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127 
 
 
 
 

Gironummer van de kerk   Bankrekening Kerk 
Rekeningnr. NL30INGB0000999938  Rekeningnr. NL71RABO0365016179 
T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela  T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela 
Nieuwe Pekela    Rabobank Veendam  
 
Bankrekening Diaconie   Bankrekening  Zending 
Rekeningnr. NL49RABO0365016187  Rekeningnr. NL71RABO0365016179 
T.n.v. Diaconie Geref. Kerk Nw Pekela T.n.v. Geref.Kerk Nieuwe Pekela 
      o.v.v. Zending 
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