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Voor aanvang van de dienst speelt het orkest enkele koralen 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intocht:  psalm 66 : 1, 2 en 3 

 
 

2 Kom, zie nu de geduchte werken 

die God aan mensen heeft gedaan: 

Hij stelde aan de wateren perken, 

droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 

Laat zich ons hart in Hem verblijden: 

God houdt de volken in het oog. 

Zijn rijk is over alle tijden. 

Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 
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3 Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 

loof Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wankelen heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 

 

Welkom – Groet – Drempelgebed 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

We zingen het kinderlied: 

 
 

2 Wij geven Gods verhalen door 

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

3 Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal.                  

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal. 

 
Kyriegebed 
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Glorialied: 146c : 1 en 3 ( gezang 21 ) 

 
 

3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft? 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja! 

 

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! Halleluja! Halleluja! 
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Gebed bij het openen van de Schrift 

 

Eerste Lezing: Exodus 16 : 1 – 15 

 

Zingen: Lied 687 : 1 en 3 ( gezang 249 ) 

 
 

3 Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is  

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land. 
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Tweede Lezing: Lucas 9 : 10 – 17 

 

Zingen: Gezang 463 : 1, 2, 3, 4 en 5 

 
1 O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld. 

 

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee. 

 

3 O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond. 

 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is. 

 

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ’t hart. 
 

Overweging 

 

Zingen: Lied 718 : 1, 2, 3 en 4  ( Gezang 350 ) 
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2 Niet voor schuren, die niet duren, 

gaf Gij vruchtbaarheid, 

maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, 

niemand honger lijdt. 

 

3 Maar wij rijken, ach, wij blijken 

hard en onverstoord. 

Open onze oren, Heer, opdat wij horen 

’t roepen aan de poort. 

 

4 Wil dan geven, dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 

Laat in goede daden ’t woord van uw genade 

opgaan, sterk en vrij. 

 

De kinderen komen terug, waarna we luisteren naar 

Excelsior met Irish air. 

 

Voorbeden-Stil Gebed-Onze Vader 
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Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Amen 

 

Slotlied: Lied 425 

 
Zegenbede  

 

Muzikale toegift Excelsior – He’s got the whole world 


