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VOOR DE KERSTGEZINSVIERING 

 
Thema: Help jij me hopen? 
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Welkom en Mededelingen 

 

Kaarsengedicht: 

De kaars van Kerst, die mag nu aan. 

Laat ieder zien en horen: 

Een grote ster is opgegaan, 

de Koning is geboren! 

 

Intochtlied: 477 : 1, 2 en 4 

 
 

2 De hemelse engelen 

riepen eens de herders 

weg van de kudde naar t schamel dak. 

spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

4  O kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 
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neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Begroeting  

 

Project Kindernevendienst  

kinderen mogen naar voren komen 

 

Projectlied ( melodie: Lied 444 ) 

 

 
2 De koning is geboren, 

je vindt hem in een stal. 

Laat alle mensen horen 

dat Hij ons redden zal.  

 

Kinderen gaan terug naar hun plekje in de kerk 

 

Gedicht: Teken van leven  

 

Donker zijn soms mensendagen als de onmacht hoop weerspreekt.  

Nergens sporen van een teken dat de ban van wanhoop breekt.  

 

In de diepte het verlangen om die stem weer te verstaan,  

aangeraakt, gewenkt te worden en opnieuw op weg te gaan.  
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Uitgezworven, vastgelopen, vaag dat heimwee naar het licht.  

Speurend naar het kleinste teken van een droom, een vergezicht …  

 

Uit het dode hout geboren al aanwezig in de nacht  

groeit een twijg de angst te boven groene bron van levenskracht.  

 
(Tekst: Margreet Spoelstra) 

 

Zingen: Lied 503 : 1, 2 en 4 

 
 

2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 

De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 

dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 

wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 

4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied: 496 : 1, 2 en 3 
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2 De herders hebben het gezien 

in de geboortestal: 

daar was het vrede en sindsdien 

zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, 

verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, 

woestijn werd tot een wei. 

 

3 Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond 

door uw gerechtigheid. 
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Dan is uw heil aan ons geschied, 

u allen even na, – 

dan zingt de schepping weer dit lied 

tot in de gloria. 

 

Gebed bij het openen van de Bijbel 

 

Lezing: Jesaja 52 : 7 – 10 uit de Samenlees Bijbel 

 

Zingen: Lied 448 : 1, 3, 4 en 9 

 
3 Hij komt met vrede; en geen rampen 

geen oorlog en geen bitterheid 

zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 

geen laarzen die in 't duister stampen. 

 

4 Geen liefde gaat er meer verloren, 

de onderdrukking is voorbij, 

de dood is dood, nu juichen wij, 

er is een kind voor ons geboren. 

 

9 En alle, alle mensen samen, 

die zullen voor zijn aangezicht 

staan zingen in het grote licht. 

En Hij kent allen bij hun namen. 
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Lezing: Lucas 2 : 1 - 14 

 

Zingen: Lied 481 : 1 en 3 

 

 
 

3 Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 
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Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Lezing: Lucas 2 : 15 - 20 

 

Zingen: Lied 483 : 1, 2 en 3 

 

   
2 Hulploos kind, heilig kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

 

3 Stille nacht, heilige nacht! 

Vrede en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 
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Gedicht: Hoop en Liefde 

Geen hoop zonder liefde, 

ze kunnen niet zonder elkaar. 

Samen geven ze ons kracht, 

en samen zijn ze altijd daar. 

 

Zonder liefde is hoop niet meer 

dan een vage droom. 

En zonder hoop vervaagt liefde tot een blink, 

een vluchtige warme bries. 

 

Liefde is het fundament, 

waarop hoop zijn basis bouwt. 

Liefde geeft ons richting, 

en voedt ons verlangen om te blijven dromen. 

 

En hoop geeft ons de kracht, 

om voor onze dromen te gaan. 

Ze leven beide in ons allen; 

De hoop op al het moois wat nog komen gaat, 

en de liefde voor het leven. 

 

Samen vormen ze een front van kracht, 

in tijden van verdriet. 

En houden ze ons vast, 

bij gevoelens van twijfel en angst. 

 

Ze geven ons hoop om door te gaan, 

en liefde om te blijven geloven. 

In God, in onszelf, in de ander, en in het leven. 

 

Dus laten ons hopen, 

met ons hart vervuld van liefde. 

Laat ons liefhebben, 

met hoop in onze ziel, 

Laat ons leven en het leven aangaan, 

Met hoop en liefde, 

als anker en als leidraad. 

 
(Bron: onbekend) 
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Kinderen mogen naar voren komen en we zingen: 

Lied 486 : 1, 2, 3 en 4 

 

De kinderen mogen met instrumentjes meespelen 

 

 
 

2 Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 
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3 Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 

Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

4 Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, 

want de dag is niet meer ver, / bode van de luister 

die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, 

laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 

kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

De kinderen mogen plaats nemen op de voorste banken. 

 

Een spiegelverhaal waar de kinderen een rol in spelen. 

- sl(h)oopbedrijf Klaboem   -  
 

Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Amen 
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Slotlied: 487 : 1, 2 en 3 

 
 

2 Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vree, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Zegenbede en gezongen Amen 

 

 

 

 


