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Welkom en mededelingen    

Intochtlied: Psalm 65 : 1 en 2    

 
2 Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 
Begroeting  

voorg: De Heer zij met u.  

gemeente: Ook met u zij de Heer.  
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Bemoediging – gebed van toenadering 

 

Inleiding op de dienst – Kyriegebed 

 

Zingen: Lied 971 : 1, 2 en 3   ( gezang 320 ) 

 
 

2 God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

 

3 De Heilige Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 
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Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Inleiding op de lezingen 

 

Muzikaal intermezzo Excelsior: Richmond; een bewerking  

van het lied ‘O hoogt” en diepte, looft nu God. 

 

1ste Lezing: Exodus 25 : 10-22 

 

Zingen: Lied 838 : 1 ( gezang 481 ) 

 

 

2de Lezing: Matteüs 5 : 43-48   

 

Zingen: Lied 838 : 2 ( gezang 481 ) 
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2 Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Overweging 

 

Zingen: Lied 906 : 8 en 6  ( gezang 323 ) 
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6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 

mijn gezicht tot U geheven. 

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 

zo gewillig zich ontsluiten, 

zo laat Gij, / zon van mij, 

in uw licht mij groeien 

voor U openbloeien. 

 

 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

 

 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Amen 

 

 

 

Slotlied: 978 : 1, 3 en 4 ( gezang 479 )    
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3 Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 
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Zending en zegen 

 

Ga dan uw weg in vrede, 

om God te dienen 

en niemand anders; 

om zijn beeld te herkennen in Jezus 

en in zijn minste broeder; 

om zijn Naam te heiligen 

en zijn dag te vieren. 

 

Ga dan uw weg in vrede, 

om wat oud en zwak is te ondersteunen, 

om wat jong en hulpeloos is te koesteren; 

om elkaar in liefde trouw te zijn 

en eerlijk om te gaan met geld en goed; 

om elkaar recht te doen 

en van harte alle goeds te gunnen. 

 

Ga dan uw weg in vrede, 

levend naar Gods geboden. 

Wij mogen ons gedragen weten door zijn zegen. 

Amen. 

 

Muzikale toegift Excelsior: Heer God, U loven wij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


