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Welkom en mededelingen 

 

Intochtlied: 513 : 1, 2, 3 en 4  

 

 
 

2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3 God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

4 God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

Moment van stilte 

 

Groet en bemoediging 
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V: de Heer zij met u 

G: ook met u zij de Heer 

V: onze hulp is in de naam van de Heer 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Gebed van toenadering 

 

V: Heer God, zoals een kind komt schuilen 

bij haar moeder, of troost zoekt bij zijn vader,  

zo komen wij hier bij U en bij elkaar.  

A: Verdriet is vaak te groot om alleen te dragen.  

Daarom zoeken wij een hand die ons vasthoudt,  

een schouder om op te leunen, een arm die ons steunt  

en weer rechtop doet gaan. 

V: Maar ook als het leven goed voor ons is, 

als we geluk hebben en blijdschap kennen, 

willen we niet zonder U en zonder elkaar.  

Schenk ons geloof en vertrouwen,   

in U en elkaar in voor- en tegenspoed.  

A: wees hier aanwezig in Jezus’ naam.  

Amen. 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

We zingen het kinderlied: 

 

 

-4- 

2 Wij geven Gods verhalen door 

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht, 

door wat er wordt verteld. 

3 Straks zoeken wij elkaar weer op    

en elk heeft zijn verhaal.                  

Het licht verbindt ons met elkaar, 

het is voor allemaal 

 

Inleidende woorden  

 

Kyriegebed 

 

Glorialied: 657 : 1, 2 en 4  
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2 Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op andere lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Gebed bij opening van de Schrift 

 

1ste Lezing: Jesaja 60 : 17 – 22 

 

Zingen: Lied 261 : 1, 2, 3 en 4 
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2 Licht, groei in de nacht 

en wil ons voor kwaad behoeden 

in genade, ons ten goede 

met uw levenskracht. 

In het donker wordt het licht. 

 

3 Licht, dat ons geneest 

in de schemer van het scheiden, 

blijf gerechtigheid verspreiden 

voor wie liefde leest. 

In het donker glanst het licht. 

 

4 Licht, gezegend vuur, 

in de naam van God de Vader 

komt de Zoon des mensen nader 

in het zwartste uur. 

Door de Geest zien wij het licht. 

 

2de Lezing: Openbaring 21: 1 - 5 

 

Zingen: Lied 91a : 1, 2 en 3 
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2 Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

3 Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

Overweging 

 

Zingen: Lied 807 : 1, 2, 4 en 6  
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2 De bomen hebben wortels 

de bomen mogen stevig staan 

maar mensen moeten verder gaan. 

De bomen hebben wortels 

maar mensen gaan voorbij. 

 

4 De mensen hebben zorgen 

het brood is duur, het lichaam zwaar, 

en wij verslijten aan elkaar. 

Wie kent de dag van morgen? 

De dood komt lang verwacht. 

 

6 Hoe zullen wij volbrengen 

wat door de eeuwen duren moet; 

een mens te zijn die sterven moet? 

Wij branden van verlangen 

tot alles is voltooid. 

 

De kinderen komen terug 

 

Gedachtenis der Namen 

 

Inleidende woorden 

 

Wij gedenken hen die bij ons hoorden en in het afgelopen jaar 

gestorven zijn. Zij schonken ons hun aanwezigheid, liefde, 

vriendschap en wijsheid. Zij deelden hun leven met ons, dagen en 

nachten, vreugde en pijn, voorspoed en tegenspoed. 

Vol herinnering zijn onze gedachten, vol droefheid, omdat hun 

aardse leven ten einde ging, vol dankbaarheid om wat zij ons 

gaven gedurende de tijd dat zij bij ons waren. 
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Wij koesteren de namen die wij hier gedenken 

dat zij geborgen zijn in Gods genade, 

dat zij gekend zijn bij de Eeuwige en bij ons. 

 

Laten de namen genoemd blijven van wie gestorven zijn:  

Zij schonken ons het leven en noemden ons uw Naam.  

Vol zijn onze gedachten van hen, vol herinnering, vol pijn.  

Laat hun namen niet vergeten worden; laat het werk van hun 

handen – nu ons toevertrouwd – niet vergeefs zijn geweest. 

 

Gedicht: “Als jouw naam klinkt” (Michiel de Zeeuw, bewerking) 

 

Als jouw naam klinkt, 

zie ik even 

hoe je liep en wat je zei 

wat er altijd is gebleven 

van jouw leven diep in mij. 

 

Als jouw naam klinkt, 

stroomt er water 

uit mijn ogen, door mijn ziel. 

Onze dromen, plan voor later, 

tijd die in het water viel. 

 

Nu jouw naam klinkt, 

komt tot leven 

hoe je mij hebt meegemaakt, 

mee geschapen, meegegeven, 

mijn bestaan hebt aangeraakt. 

 

Nu jouw naam klinkt, 

zie ik onder 

onze levens een liefdevolle hand. 

In de dood is er ook vrede, 

God brengt ons weer in verband. 

 

 

Zingen: Het gelegenheidskoor zingt: “Dan zal ik leven”  

van Huub Oosterhuis. 
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Het zal in alle vroegte zijn – als toen.  

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 

Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. 

Mensen komen mij tegemoet – wij zijn in bekenden veranderd. 

Het zal in alle vroegte zijn – als toen. De ochtendmist trekt op. Ik 

dacht een dorre vlakte te zien. 

Volle schoven zie ik, ranke halmen, aren waarin de korrel zwelt. 

Bomen omranden het bouwland. Heuvels golven de verte in, 

Bergopwaarts en worden wolken. 

Daarachter, kristal geworden, verblindend, 

de zee die haar doden teruggaf. 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 

Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 

Dan zal ik leven! 

 

V: Met eerbied en liefde noemen wij de naam van hen die ons 

in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij ontsteken een kaars 

bij hun naam in de verwachting dat zij zijn in het  licht waar 

geen duister meer is.  

 

Herman Albert Meijer, overleden op 2 december 2023, in de leeftijd 

van 90 jaar 

 

Jakob Huiting, overleden op 5 december 2023, in de leeftijd van 93 

jaar 

 

Cornelia Fleurke – v.d.Laan, overleden op 6 januari 2024, in de 

leeftijd van  81 jaar 

 

Jan Willem Hulzebos, overleden op 19 mei 2024, in de leeftijd van 

79 jaar 

 

Een kaars voor anderen  

We steken de laatste kaars aan, 

voor mensen wier namen vanmorgen niet genoemd zijn, 

maar met wie wij ons verbonden weten, 

in herinneringen en verhalen over het verleden, 

en in onze hoop voor de toekomst. 
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Gedicht: “Voorbij de wolk van mijn verdriet” (Caritas van Houdt) 

 

Voorbij de wolk van mijn verdriet licht jouw gelaat soms even op. 

Je bent ver weg en toch dichtbij, 

het licht dat jou omgeeft is ook in mij 

wanneer ik bid: 

ik geloof in de Liefde, ik geloof in het Leven, 

ik geloof in het Licht 

waarin jij woont voorgoed. 

Voorbij de wolk van mijn verdriet 

raakt tijd de eeuwigheid…… 

 

Zingen: lied 199 afwisselend gelegenheidskoor en gemeente 
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De gemeente krijgt gelegenheid om een kaarsje te 

ontsteken 

 

Elke naam 

Elke naam 

een licht 

 

Elke naam 

een belofte 

 

Elke naam 

een verbondenheid 

 

Elke naam 

een verhaal 

 

Elke naam 

een gezicht 

 

Elke naam 

een herinnering 

 

Elke naam 

noemenswaardig 

 

Tijdens het ontsteken van de lichtjes speelt Adriaan 

orgelmuziek 

 

Zingen: Lied 731 : 1 en 2  
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2 Zij raken niet vergeten 

die over zijn gegaan 

tot U, want in uw heden 

bewaart Gij hun bestaan. 

Hun namen zijn verzekerd 

in uw gedachtenis, 

Gij zult ze blijven spreken 

tot die dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 

 

Voorbeden – stil gebed – besloten met het Onze Vader, 

gezongen door het gelegenheidskoor (Lied 1006) 

 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

-14- 

 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

Slotlied: 416 : 1, 2, 3 en 4 
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Wegzending en Zegen 
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